
Paastijd en kerkdiensten
De Paastijd sluit pas af op Pinksteren, dus er zijn nog meerdere weken te gaan. Op 14 en 21
mei hoop ik in onze erediensten voor te gaan. Tussen die beide zondagen is Hemelvaartsdag.
Op die 18de mei vieren we een gemeenschappelijke kerkdienst met de zustergemeente Grote
Kerk, die immers nu alweer een klein halfjaar haar thuisplek ook in de Rehobothkerk heeft.
Dat betekent dat op Hemelvaartsdag ds. Geert en Meijeren en ikzelf de voorgangers zijn in de
dienst die dan om 10.00 uur begint. Twee wijkgemeentes met een eigen traditie, met eigen
geloofsbelevingen: dat betekent dat er gezocht is naar het recht doen aan beide, bijvoorbeeld
met  een  schriftlezing  uit  de  Herziene  Statenvertaling  en  een  lezing  uit  de  Nieuwe
Bijbelvertaling. Zo is er voor iedereen iets heel herkenbaars en vertrouwds én tegelijk ook iets
anders dan gebruikelijk te ervaren. Het is alleen maar goed om bij elkaar in huis te komen en
wat meer eigen met elkaar te worden; ons geloof bestaat immers niet uit waterdichte schotten,
maar uit levendigheid en achter alles zit de uitnodiging tot waarderende ontmoeting met de
gedachte ‘anders is niet hetzelfde als verkeerd’. Wij hopen op goede en gezegende diensten!

Herdenken
Midden in de Paastijd vallen ook de dagen die altijd nog voor velen van ons een extra lading
hebben: dit kerkblad heeft als verschijningsdatum de 5de mei. Vaak hoor ik de verhalen van de
ervaringen van de jaren 1940 – 1945, vooral in Nederland, maar ook in Nederlandsch-Indië.
Onder ons zijn nog enkele gemeenteleden die, toen als kind, bewust het bombardement op
Rotterdam hebben meegemaakt. Zovelen voor het verleden geen geschiedenis is. 

Zelf herinner ik mij uitstekend hoe vaak ik op 5 mei met mijn Oma in de auto naar Loenen bij
Apeldoorn reed naar de erebegraafplaats. Daar ligt een oudere broer van mijn vader begraven,
die als begin twintiger is gefusilleerd. Het verhaal zat heel diep en ging nog verder: zoals
zovelen moesten mijn grootouders van vaders- en moederskant uit de kuststrook evacueren
vanwege de bouw van de ‘Atlantikwall’ (als kind heb ik nog in de duinen in Zandvoort in de
bunkers gespeeld, die pas in de zestiger jaren werden opgeruimd). Mijn grootouders van mijn
vaderskant kwamen in Haarlem aan de Westergracht te wonen, tegenover de kathedraal van
St. Bavo. Op 25 oktober 1944 werd daar de Nederlandse politieman en landverrader Fake
Krist voor de deur door het verzet geliquideerd. Tien willekeurige mensen gefusilleerd en het
huizenblok in brand. Mijn grootouders verloren alles. In het plantsoen bij de kathedraal, op de
hoek  met  de  Leidsevaart,  staat  sinds  1949  het  monument  ‘Treurende  Vrouw’.  Deze
gebeurtenis is overigens handvat geweest voor het boek ‘De Aanslag’ van Harry Mulisch. Op
5 mei dus naar Loenen en op 4 mei bij dit monument in Haarlem. Mijn Oma is in januari 1990
overleden, maar het gedicht van Leo Vroman stond in haar innerlijk:

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen. 

Het blijft mijn eigen gedenken en vieren van bevrijding kleuren als kind van de jaren 50. Met
daarnaast het verhaal van mijn nu hoogbejaarde moeder, die nog vertelt van de evacuatie naar
familie in Amsterdam, de smaak van de tulpenbollen in de Hongerwinter en de smaak van de
aardappelen met worteltjes van de Canadezen op 9 mei 1945 (en het overgeven van het laatste
omdat haar maag dat natuurlijk niet meer verdroeg), plus het jong overlijden van haar vader in
november 1944 toen zijn broze gezondheid niet meer te redden bleek door het gebrek, de
afwezigheid, van noodzakelijke medicijnen.



Gedenken en vieren: deel van de tijd in het licht van Pasen; zo is het goed en zuiver!

Ten slotte
Een hele goede voortzetting van de Paastijd gewenst en een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Eredienst
Zondag 7 mei zal in de morgendienst bij ons voorgaan de heer Rob van Herwaarden. Een
goede en gezegende dienst gewenst met elkaar.

Lenie de Boer-Keijzer

Centrum-West ook kerk naar buiten
Onder toeziend oog van wethouder Arnoud Proos (rechts op de foto) is door initiatiefneemster
Kirstin Pegels en maker Look de Boode een kastje in gebruik genomen. In het kastje kunnen
etenswaren worden geplaatst, die door mensen uit de wijk kunnen worden meegenomen en
door anderen worden aangevuld. Het kastje wordt enige malen gecontroleerd door Kirstin op
geplaatste etenswaren met een houdbaarheidsdatum. Dus heeft u naast etenswaren voor de
Voedselbank ook wat voor de wijk over, plaats het dan in het kastje. Weer een stap op de weg
naar Kerk naar Buiten. 
                                                                                                                                   Leen Hokke

Uit liefde voor jou
Hierbij  een klein  ‘Dank jullie  wel’  bericht  voor  wat  betreft  ons  Vastenactie  project:  ‘Uit
Liefde voor Jou’. Met elkaar hebben we ruim €1300 bespaard. Het was circa 400 euro wat
van de Paasmorgendienst  geteld  werd en circa 900 euro opgehaald tijdens de Vastensoep
maaltijden.  DANK  JULLIE  ALLEMAAL  WEL  namens  de  kinderen  uit  Moldavië,  de



kinderen zonder (groot)ouders uit Zambia, de mensen van de Voedselbank in Vlaardingen en
de mensen zonder werk in Bangladesh.

We hebben met bijna 30 mensen ook een erg gezellige Vreugdemaaltijd gehad. Ook wil ik
iedereen  bedanken  die  zowel  met  de  Vastensoep  avonden,  als  met  de  Vreugdemaaltijd
geholpen hebben, dat was erg fijn! Een goede zomer gewenst!”

Met vriendelijke groet van Marian Verhagen

Verantwoording wijkdiaconie.
De maand april is weer voorbij, dat betekent weer een verantwoording maken van de giften
die werden ontvangen. Contant kreeg ik € 5,00 (via Ina Nieuwstraten) en een bedrag van €
100,00 (via Joke de Zwart), beide voor de algemene kas. In de bloemenbussen van april zat
een bedrag van € 69,00. Via de bank kreeg ik een bedrag van € 30,00 (via Atie Kramer) en €
20,00 (via Anne-Marie Dijkshoorn) voor de bloemengroet. En tot slot een bedrag van € 20,00
(via Wim van Klaveren) voor de algemene kas en de bloemengroet.

Dat  het  koffiedrinken  op de  woensdagochtend  een  succes  is,  dat  wisten  we  al.  Maar  de
bijdrage in de koffiepot was over de eerste 4 maanden € 444,00 en dit bedrag was genoeg om
de uitgaven te dekken. 

Iedereen weer bedankt voor uw bijdrage aan de wijkdiaconie. Ten overvloede toch nog even
het bankrekeningnummer vermelden: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas
Centrum-West

Met vriendelijk groet
Arie Noordhoek

‘Product van de maand’ voor de Voedselbank
Hierbij wil ik alvast vermelden wat het product van de maand mei is: een doosje eieren. De 
inzameling is het weekend na Hemelvaartsdag. 

Arie Noordhoek

Wijkkas
In  de  maand  april  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken in maart (vanaf 26-3) en april bedroeg € 25,10. Rechtstreeks op de bankrekening
werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de
wijkkas diaconie. Via Lenie de Boer werden vier giften ontvangen van respectievelijk € 5, €
10 en 2 x € 20. Via Wim van Klaveren werd een gift ontvangen van € 10 en via Wim Poot een
gift van € 20. Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand maart bedroeg €
49,50 (1,34 ton).

De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 19 en 20
mei  aanstaande.  Graag wil  ik  iedereen van harte  uitnodigen en aanmoedigen om het  oud
papier te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en
medewerkers van het oud papier heel veel dank.

Een hartelijke groet,
Paul Faas, wijkpenningmeester

IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Dank



Verbaasd en ontroerd, de bloemen, kaarten, bezoeken die we enkele weken geleden hebben
ontvangen.

Aad en Joke Bastemeijer

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.

Er is ook een meldpunt om een overlijden door te geven en dat telefoonnummer geldt voor de
hele Protestantse Gemeente Vlaardingen: 06 30137975. In het geval dat u dit nummer belt,
wordt u zo goed mogelijk verder geholpen.


